
Joseph Édouard    
   Stevens
Hondenschilder, dandy en
                        beschermeling van de keizerin 
Ze spelen, rennen, poseren en kijken ons aan: honden op schilderijen. Er is een leven-
dige handel in oude afbeeldingen van honden, en hoe leuk is het om te zien hoe de 
voorouders van onze rashonden eruitzagen. Onze Hond laat je kennismaken met die 
voorouders én met de kunstenaars die hen vereeuwigden.

Interieur van een zadelmakerij. 
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Kunsten van België die, hoe verschillend ook, dezelfde 
strekking hebben. We zien honden die niet het leven 
leiden van rashonden, de zo genoemde ‘luxe honden’. Deze 
dieren kwamen terecht bij eigenaren die ze als trekhond 
gebruikten of lieten optreden in een circus. Leven als een 
dandy in het 19de-eeuwse Parijs staat in groot contrast met 
de scènes die Stevens schilderde. Geen winnende rashon-
den of beroemde jachthonden, maar honden aan de 
‘onderkant van het bestaan’. Ondanks zijn relatieve 
onbekendheid, zijn Joseph Stevens’ werken onder andere 
te vinden in musea in Brussel, Antwerpen, Gent, Ham-
burg, New York, Parijs en Stuttgart.     

Interieur van een zadelmakerij
Het kunstwerk dat je hiernaast ziet heet Interieur van een 
zadelmakerij van Zijne Majesteit Napoleon III te Parijs. In 
tegenstelling tot zijn beroemde Engelse tijdgenoot Sir 
Edwin Landseer, schildert Stevens nauwelijks rashonden. 
Zijn werk is vooral bekend geworden vanwege het afbeel-
den van werkhonden. De twee honden in de zadelmakerij 
worden als trekhonden gebruikt. Het is niet duidelijk van 
welk ras ze zijn. Door de Amerikaanse kunstkenner 
William Secord worden ze tot de rekels (brutale reuen, 
straathonden, deugnieten) gerekend. Anderen spreken van 
Belgische Mastiffs of Bulldoggen. Een aantal attributen 
hoort in een zadelmakerij thuis, zoals de stijgbeugels, 
zweep en laarzen. De poes op de stoel lijkt haar kitten te 
willen verdedigen tegen de twee nieuwsgierige honden. 
Hun oren zijn gecoupeerd, de staarten niet. In tegenstel-
ling tot veel andere schilderijen van Joseph Stevens is 
Interieur van een zadelmakerij een werk met lichte kleuren, 
zoals rood en geel. 

Joseph Édouard Stevens (1816-1892) was 
een hondenschilder pur sang. Zonder 
overdrijving is hij, samen met de wereld-
beroemde Eugène Verboeckhoven, degene 
die in België de dierschilderkunst in de 
19de eeuw domineerde. Hij had daarbij 
een voorliefde voor honden.

Honden- en paardenmarkten
Stevens debuteert in 1842 (andere bronnen  
melden 1845) in de Salon van Brussel, 
waar werken van levende kunstenaars 
worden getoond. Bij het schilderen van 
honden en paarden is Joseph Stevens een 
kunstenaar die zijn lessen vooral vanuit de 
natuur krijgt. Zo bezoekt hij honden- en 
paardenmarkten, dierenasiels en circus-
sen, en komt daarbij direct in aanraking 
met honden die het niet hebben getroffen 
in hun leven. Door kunstkenners wordt 
Joseph Stevens gerekend tot de stroming 
van de Belgische Realisten.

Dandy
De ouders van Stevens zijn kunstverzame-
laars. Zelf voldoet hij niet aan het beeld 
van de arme kunstenaar, die op een koud 
zolderkamertje moet werken. Omdat hij, 
als een echte dandy, in Parijs elke morgen 
gaat paardrijden in het Bois de Boulogne, 
komt hij in contact met keizerin Eugénie 
(1826-1920), de echtgenote van keizer 
Napoleon III. Als Eugénie lessen in kunst 
wil volgen, wordt Joseph Stevens haar 
leermeester. Eugénie wordt min of meer 
zijn beschermvrouwe en dankzij haar kan 
hij schilderen in de zadelmakerij van 
keizer Napoleon III. 
Stevens wordt in 1863 onderscheiden met 
de Leopoldsorde, de belangrijkste en 
hoogste onderscheiding in België. In 1866 
wordt hij benoemd tot Ridder in het 
Franse Legioen van Eer. 
Ondanks zijn riante leven in Parijs en 
connecties in de hoogste kringen, is het 
einde van zijn leven niet benijdenswaar-
dig. Behalve dat hij problemen krijgt met 
zijn gezondheid, is het vooral de alcohol 
die hem de baas wordt, waardoor hij het 
schilderen opgeeft. 

Wat zien we? 
We zien drie schilderstukken (de derde 
staat op de volgende pagina) afkomstig uit 
de Koninklijke Musea voor Schone 

Na het werk.
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Hondenmarkt in Parijs
Ondanks de vrolijke kleuren is Hondenmarkt in Parijs, dat 
je hierboven ziet, geen vrolijk schilderij. We zien een groep 
honden, de meeste met een droevige, lege blik. Dat geldt 
ook voor het vrouwtje met een hondje op haar schoot; 
ze hoopt er vandaag nog een paar te verkopen zodat ze 
eten kan kopen, voor zichzelf en voor de honden. 
De honden op de markt vormen een allegaartje. Uiterst 
links een type windhond, de prominente hond in het 
midden kijkt ons recht aan. De honden met de lange oren 
zijn jachthonden en de doodongelukkige hond met de 
gestroomde vacht die aan een strak touw staat, lijkt op een 
Boxer of Bulldog. 

Na het werk
In dit schilderij (pagina 41 bovenaan) 
komt de compassie die Stevens heeft 
met de dieren die hij afbeeldt duidelijk 
tot uiting. Het schilderij toont een 
zelfde type hond als die in de zadel-
makerij en is getiteld Na het werk. De 
hond ziet er weldoorvoed uit, maar 
zijn houding spreekt boekdelen. De 
kettingen, halsband en het zadel 
vormen een meer dan duidelijke 
verwijzing naar een hond, in dit geval 
een reu, die een dag van zware arbeid 
achter de rug heeft. Het valt op dat het 
zadel mooi is bewerkt. Behalve Na het 
werk maakte Stevens nog een aantal 
schilderijen met dezelfde types 
honden; dieren die niet kunnen bogen 
op adellijke fokkers en rijke eigenaren. 
Een van die werken is getiteld Misère 
en laat een hond zien die tussen 
straatafval nog iets eetbaars probeert 
te vinden. 

BEELDMATERIAAL BIJ DIT ARTIKEL
Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen 
van fotografen/illustratoren van het beeldmateriaal 
te achterhalen. Dit is niet altijd gelukt. Wie recht op 
afbeeldingen meent te hebben, kan contact opne-
men met de auteur: horter@tiscali.nl 

Hondenmarkt in Parijs.

Joseph Édouard Stevens. 
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